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DE LEER VAN 9 NOVEMBER (1923) 
  
De analyse van de ontwikkeling van 1918 - 1923 heeft ons al de eerste drie 
blijvende eisen laten zien die voortkomen uit de traditie van de SA, ook voor 
politiek soldaat zijn vandaag de dag: 
  
Politieke soldaten vechten voor een Nieuwe Orde - waarin de soldaat zijn 
rechtmatige plaats kan innemen en vormen daarom samen een revolutionaire 
alliantie van soldaten. 

  
Deze federatie verzet zich tegen de levensstijl van het niet-politieke soldatisme 
(militarisme), dat uiteindelijk alleen het heersende systeem stabiliseert en ziet 
zichzelf integendeel als DE KERN van een POLITIEK 
REVOLUTIONARISCH VOLKSLEVEN. 

  
Als organisatievorm van de militante elite van onze natie kan de Bund haar 
revolutionaire taak alleen vervullen als ze zich als STURM-ABTEILUNG (SA) 
ondergeschikt maakt aan de revolutionaire partij van de Duitse arbeiders 
(NSDAP). 
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Deze tradities uit de beginjaren van de SA bleken toekomstgericht en zijn dat tot 
op de dag van vandaag, zoals zal blijken. Het praktische doel van de politieke 
strijd van de jaren 1919 - 1923 daarentegen, die een nationale opstand, een oproer, 
op gang wilde brengen door een gelijkwaardig verbond, een politieke federatie 
van soldaten (de Deutscher Kampfbund), nog steeds vooral militair opgevat, met 
de revolutionaire arbeiderspartij op te richten, kan voor ons geen traditie zijn. 
Onze traditie vloeit niet voort uit het verloop van de mislukte opstand van 9 
november 1923, maar uit de lessen die daaruit te trekken zijn. Deze lessen 
betreffen natuurlijk in de eerste plaats de strategie van de politieke strijdbeweging 
en zijn door mij dan ook bij verschillende gelegenheden uitvoerig uiteengezet, 
reeds in die context. 
  
Op dit punt is het alleen belangrijk hoe deze leer, die de strijd voor de massa's en 
dus voor de verwezenlijking van een "legale revolutie" in de plaats stelt van de 
opstand, de allianties van politieke soldaten beïnvloedt:  
 De verhouding tussen de politiek-soldatenorganisatie en de revolutionaire 
arbeiderspartij is geen verbond van gelijken geworden, maar moet een 
ondubbelzinnige ondergeschiktheid van de militante haast aan de wil om de partij 
vorm te geven inhouden. Daarom is de "Duitse Strijd Liga" van 1923, die de toen 
actieve politieke soldaten van verschillende liga's verenigde in een revolutionair-
militaire opstandige organisatie en de NSDAP als gelijkwaardige partner tegemoet 
trad, NIET ons model. Wij streven niet naar de eenwording van soldaten in een 
militair-opstandige organisatie, maar naar de eenwording van de politieke soldaten 
van een Sturm-Abteilung - een onderafdeling - van de partij, die daarin de 
leidende politieke rol heeft!  
 
 Maar beide secties samen, die slechts organisatievormen zijn van de verschillende 
soorten mensen binnen een beweging, stellen zich niet tot taak het heersende 
systeem militair omver te werpen, maar streven ernaar de massa van de bevolking 
te overtuigen van ons idee en onze levenshouding! De revolutie die wij nastreven 
is niet een opstand om de machtsverhoudingen te veranderen, maar het winnen 
van de massa van het volk voor een nieuw levensideaal, dat dan onvermijdelijk 
gevolgd zal worden door een verandering van de machtsstructuren! 
  
Uit de lessen van 9 november 1923 ontstaat dus de vierde eis in de SA-traditie 
voor de politieke soldaten:  
 
 De SA van een tijd van strijd begrijpt zichzelf als een militaire, maar niet als een 
militaire organisatie - ze verenigt zich daarom in een militaire onderafdeling van 
de partij en niet in een militaire opstandingsbeweging! Ze wil de waardevolste en 
strijdbaarste elementen van het volk om zich heen verzamelen door voorbeeld, 
voorbeeld en opvoeding, maar niet om het heersende systeem omver te werpen 
door gewapende strijd. De SA VERWIJST Gewapende OVERLEVING en 
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belijdt de STRATEGIE van de WETTELIJKE REVOLUTIE! 
 
 

DE VERBODSPERIODE (1923 - 1925) 
  
De onvermijdelijke mislukking van de nationale opstand van 9 november 1923 
door het verraad van reactionaire kringen leidde tot de eerste, grote en 
levensbedreigende crisis van de jonge nationaalsocialistische beweging: De leider 
werd gearresteerd en tot gevangenisstraf veroordeeld - de NSDAP werd verboden! 
Naast de partij werd ook de SA als onderafdeling verboden, die dus dubbel gefaald 
had - als militaire vereniging en onderdeel van de militaire opstandingsorganisatie 
van de Deutscher Kampfbund, omdat de opstand in een complete nederlaag was 
geëindigd, en als militante onderafdeling van de revolutionaire arbeiderspartij, 
omdat de NSDAP verboden was en niet meer in staat was om zich op een 
vormende manier in het politieke debat te mengen. In deze situatie bewees de 
geniale organisatiekracht en de onwankelbare strijdlust van Ernst Röhm zich 
opnieuw: 
 
 Het is aan hem te danken dat het revolutionair-politieke soldatencorps niet 
opnieuw uiteenviel in talloze verenigingen en sekten, maar bijeen bleef als een 
gemeenschap. Onder de moeilijkste externe omstandigheden creëerde hij een grote 
en machtige militaire organisatie - de Frontbann -  
als wettelijke dekmantel voor de verboden 
, maar nog steeds bestaande SA. Wat overbleef buiten de Frontbann werd 
gereduceerd tot apolitiek soldaat zijn of bloedde dood in de organisatie van 
aanslagen en moorden, en offerde zichzelf op in bloedig actionisme dat 
uiteindelijk tevergeefs bleef. De Frontbann daarentegen, die al snel tienduizenden 
strijders telde, werd een grote, verenigde gevechtsorganisatie van politieke 
soldaten en was loyaal aan Adolf Hitler, de Duitse revolutionaire leider.  
 Maar als organisator en strijder een lichtend voorbeeld, Ernst Röhm als politiek 
strateeg was en bleef altijd de swashbuckler die uiteindelijk maar één weg kende 
naar de nieuwe orde - de organisatie van gewapende opstand. Dit doel werd in 
principe ook gediend door de Frontbann. Maar dit kon en was niet de weg 
voorwaarts. Adolf Hitler trok lering uit de mislukte opstand:  
 
 Tijdens de maanden van zijn gevangenschap in de vesting kwam de Führer tot 
zijn fundamentele inzichten over de weg van de Duitse revolutie en, daaruit 
afgeleid, over de rol en de taak van de SA in de Duitse vrijheidsstrijd. In zijn boek 
"Mein Kampf" (Mijn strijd) wordt alles gedetailleerd en gerechtvaardigd 
uiteengezet wat wij hebben herkend als de eerste vier conclusies uit de 
geschiedenis van de SA die voor ons nog steeds bindend zijn. Niet het 
Wehrverband - en dus niet de Frontbann - was de laatste en geldige vorm van de 
nieuwe SA. 
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Van nu af aan was niet de militaire, maar de politiek-propagandistische 
doorbraakslag het duidelijke en enige doel van de Sturm-Abteilung. Zo werd de 
kwestie van het dubbele karakter van de SA bindend besloten - hoewel van 
militaire aard, moest de SA geen militaire maar een puur politieke macht zijn in 
dienst van de partij. Dit scheidde aanvankelijk ook de wegen van Adolf Hitler en 
Ernst Röhm: loyaal aan de Führer nam Röhm ontslag uit het leiderschap van de 
Frontbann en gaf de opdracht terug om de verboden SA voort te zetten. Vervolgens 
verliet hij Duitsland om het Boliviaanse leger te reorganiseren als militair adviseur 
in de generale staf. De weg was vrij voor de nieuwe SA.  
 
 Aanvankelijk bleven zowel de partij als de SA echter verboden. Eerst moest het 
verbod worden overleefd en de weg worden vrijgemaakt voor een nieuw begin. 
Deze eerste periode van verbod van de nationaalsocialistische beweging - hoe kort 
die ook was - is niettemin een belangrijk en interessant voorbeeld voor ons, omdat 
we ons in een vergelijkbare, zij het veel moeilijkere situatie bevinden:  
 
 Van de meer dan 65 jaar - sinds het bestaan van de nationaalsocialistische 
beweging - was deze 41 jaar verboden en is vandaag de dag nog steeds verboden. 
In deze lange jaren van verbod hebben we genoeg tijd gehad om te analyseren hoe 
zo'n onderdrukte beweging onder zulke omstandigheden kan voortleven en weer 
sterker kan worden. Acht jaar lang hebben we de heldere en doordachte weg 
gevonden en bewandeld die ons nu doelgerichter naar de wedergeboorte van onze 
partij brengt. Ideeën sterven nooit door vervolging en verboden - ideeën sterven 
alleen door onverschilligheid en berusting. Maar wie zou zich daar effectiever en 
resoluter tegen kunnen verzetten dan de politieke soldaten van onze 
levensfilosofie, wier hele leven wordt gekenmerkt door geloof, gehoorzaamheid 
en strijd, die allemaal elke gedachte van onverschilligheid en berusting 
tegenspreken? 
  
Dit laat heel duidelijk zien hoezeer het nationaalsocialisme meer is dan de 
rationele realisatie van de juistheid van een ideologische en politieke overtuiging - 
hoezeer het ook een levenshouding is die de hele persoon op alle terreinen van het 
leven doordringt! Het is misschien mogelijk om organisaties te verbieden en 
tijdelijk op te breken, maar een dergelijk idee, dat zowel een wereldbeeld als een 
manier van leven is, kan nooit verboden worden - en bovenal kan men de mensen 
niet verbieden die niet alleen dit idee aanhangen, maar het compromisloos en 
trouw leven, dag na dag, en ervoor opkomen!  
 
 Elk verbod moet steeds weer mislukken vanwege dit feit! Arbeiders, soldaten en 
leiders - de drie manifestaties van het nationaalsocialistische mensbeeld - blijven 
wat ze zijn, ook al worden hun organisatievormen vernietigd. En als arbeiders, 
soldaten en leiders zullen ze altijd nieuwe organisatievormen vormen, omdat ze 



5 

hun kracht en macht niet ontlenen aan het bestaan van een bepaalde organisatie, 
maar aan het feit dat ze een onverwoestbare ideeëngemeenschap vormen! 
  
Maar terwijl de gemeenschap van een leiderskorps kwetsbaar is, omdat ze van 
nature uit een relatief kleine kring van mensen bestaat (zo viel de 
nationaalsocialistische beweging na 1945 uiteen, niet in de laatste plaats door de 
moord op haar hoogste leiderskorps en de jarenlange internering en daaruit 
voortvloeiende eliminatie van haar midden- en lagere leiderskorps, door de 
geallieerden en hun Duitse collaborateurs) en terwijl de gemeenschap van kleine, 
hardwerkende, maar vaak nog erg verstrikt in hun privélevensomstandigheden en 
levensvooruitzichten, partijkameraden onder omstandigheden van een verbod en 
zonder de sterke ruggengraat van een functionerende partijorganisatie de neiging 
heeft om uiteen te vallen in verschillende groepen en groepjes en het verbod 
tactisch te omzeilen in plaats van het moedig te bestrijden, zal de gemeenschap 
van politieke soldaten, zelfs in het geval van tijdelijke versplintering, met het 
gezonde instinct en dankzij het heersende kameraadschappelijke levensgevoel van 
de strijder, altijd een beslissend aandeel hebben in het overwinnen of op zijn minst 
neutraliseren van een verbod!  
 
 Deze gemeenschap van politieke soldaten heeft geen specifieke organisatievorm 
nodig - of ze nu voortleeft als een machtige militaire vereniging, zoals ooit met de 
Frontbann (1924), of als vermeende bowling-, wandel- en spaarclubs, zoals tijdens 
het SA-verbod van 1932, of als vrijetijdsclub, stamtafel of funclub 
(Freundschaftsgesellschaft Deutschland-Obervolta), zoals na het verbod van de 
nieuwe SA (ANS/NA) in 1983, dit alles is mogelijk, maar niet doorslaggevend. 
Doorslaggevend is het inzicht dat wij als Vijfde kunnen ontlenen aan de traditie 
van de SA:  
 
 De onoverwinnelijkheid van onze nationaalsocialistische kijk op het leven vloeit 
in wezen voort uit de levenshouding van onze politieke soldaten die, onder de 
omstandigheden van een verbod, een onverwoestbare ideeëngemeenschap vormen 
die het voortbestaan en de wedergeboorte van de beweging garandeert, ongeacht 
concrete organisatievormen! 

 
 

DE STRIJDPERIODE (1925 - 1933) 
  
Kort na zijn vrijlating uit de vestinggevangenis van Landsberg richtte de Führer in 
februari 1925 de NSDAP opnieuw op. De opheffing van het NS-verbod kwam na 
de belofte dat de nationaalsocialistische beweging voortaan strikt legaal zou 
opereren en geen nieuwe couppoging zou ondernemen. Zoals gezegd was deze 
belofte geen capitulatie voor de burgerlijke staat of zelfs maar verraad aan de 
revolutie. Integendeel, met deze marsroute werden de lessen van 9 november nu in 
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praktijk gebracht en werd de strategie van de legale revolutie toegepast, die 
vervolgens op 30 januari 1933 culmineerde in de machtsovername door de leider 
van de NSDAP, die tegen die tijd al was uitgegroeid tot verreweg de sterkste 
politieke kracht in Duitsland! 
  
Deze jaren van 1925 tot 1933 zijn de geschiedenis van onze beweging ingegaan 
als de eerste periode van strijd. Het was ook in deze jaren dat de SA, die al snel 
ook nieuw werd opgericht, haar eigenlijke vorm vond:  
 
 Nu ontstond dat burgerlijke, ongewapende partijleger van politieke soldaten dat 
van jaar tot jaar sterker werd. Het type van deze politieke soldaat - gerealiseerd in 
de weldra honderdduizenden bruinhemden van de SA - werd de held van het 
ontluikende Derde Rijk. De "onbekende SA-man", die Dr. Goebbels ooit de 
"aristocraat van het Derde Rijk" had genoemd, was met zijn strijd en opoffering de 
feitelijke schepper van de nationaalsocialistische volksstaat! 400 bloedgetuigen en 
enkele duizenden gewonden - dat was het bloedvergieten van de SA in haar strijd 
voor het nieuwe Rijk. Maar onwankelbaar en onweerstaanbaar marcheerde dit 
politieke leger van ons volk naar de uiteindelijke overwinning. 
  
In september 1930 bereikte de NSDAP haar politieke doorbraak: tot dan toe 
hadden die duizenden mannen zich verenigd in de SA die, in een schijnbaar 
hopeloze situatie, het meest actieve en militante element onder het Duitse volk 
vormden. Maar na deze eerste, grote verkiezingsoverwinning ontwaakte in de 
brede massa van het volk opnieuw de herinnering aan de frontgemeenschap van de 
Eerste Wereldoorlog en alle nationale en sociale hoop die daar ooit aan verbonden 
was geweest - het verlangen naar een echte nationale gemeenschap van arbeiders 
en soldaten! Wat de strijd van een haast was geweest, werd de volksstrijd van de 
brede massa! Duitsland ontwaakte! De strijdkreet van de SA "Duitsland 
ontwaakt!" weerklonk nu bij honderdduizenden mannen - soldaten van de grote 
oorlog, maar ook veel zeer jonge strijders wier verlangen naar gemeenschap 
noodlottig was gewekt in dat Weimar-systeem van ellende, corruptie en 
democratie! Deze groei van het bruine leger bracht natuurlijk enorme 
organisatorische problemen met zich mee, waar de vorige SA-organisatie maar 
moeilijk mee om kon gaan.  
  
Nu was het niet langer een kwestie van het vuur onderhouden, van standhouden in 
de donkere nacht - nu moest de SA in een vorm worden gebracht die haar in staat 
stelde zich een weg naar de macht te vechten. Want de grote 
verkiezingsoverwinning van september 1930 was niet het einde van de strijd - het 
was slechts het begin van de echte doorbraakstrijd. Pas nu vormden de krachten 
van gisteren zich echt tegen het nationaalsocialisme, nu vaardigde de KPD het 
bevel uit dat het begin werd van de massaterreur: "Sla de fascisten neer waar je 
ze tegenkomt!".  
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In deze situatie riep Adolf Hitler Ernst Röhm terug uit Bolivia - en Röhm kwam 
en nam de leiding van de SA weer over als stafchef. Achteraf blijkt de 
beoordeling van de Fuehrer van het werk van Röhm en de SA waarover hij het 
bevel voerde tijdens deze kritieke jaren uit zijn nieuwjaarsboodschap van 1934 
aan de stafchef, die destijds in de Duitse pers werd gepubliceerd: 
  
 "Mijn beste stafchef!  
 
 De strijd van de nationaalsocialistische beweging en de nationaalsocialistische 
revolutie werden alleen mogelijk gemaakt door de consequente nederlaag van de 
marxistische terreur door de SA. Als het leger de bescherming van de natie naar 
buiten toe moet garanderen, dan is het de taak van de SA om de overwinning van 
de nationaalsocialistische revolutie, het bestaan van de nationaalsocialistische 
staat en onze nationale gemeenschap naar binnen toe veilig te stellen. Toen ik u, 
mijn waarde stafchef, in uw huidige functie benoemde, maakte de SA een ernstige 
crisis door. Het is vooral aan jou te danken dat dit politieke instrument al na een 
paar jaar de kracht kon ontwikkelen die mij in staat stelde om uiteindelijk de 
strijd om de macht te winnen door de marxistische tegenstander te verslaan. 
 
  Aan het einde van het jaar van de nationaalsocialistische revolutie voel ik me 
daarom genoodzaakt u, mijn beste Ernst Röhm, te bedanken voor de 
onvergankelijke diensten die u de nationaalsocialistische beweging en het Duitse 
volk hebt bewezen, en u te verzekeren hoe dankbaar ik het lot ben dat ik zulke 
mannen als u mijn vrienden en strijdmakkers mag noemen.  
 In warme vriendschap en dankbare waardering. 
 
  Jouw Adolf Hitler." 
  
Dus niet de hardwerkende partijmedewerker, niet de opzwepende redenaar en niet 
de diepzinnige denker waren de echte scheppers van het Derde Rijk, hoezeer ze 
ook allemaal nodig waren voor de overwinning. De schepper van het Derde Rijk - 
dat was de "onbekende SA-man", de eenvoudige soldaat met bruine hemden die 
door zijn leven, zijn strijd en zijn politieke werk overtuigender was dan welke 
organisatie, welke eenmalige massabijeenkomst en welk theoretisch geschrift dan 
ook had kunnen zijn! Het waren juist de opgehitste massa's socialistische en 
communistische arbeiders, met hun gezonde instinct en afkeer voor elke 
burgerlijke reactionaire houding en ideologie, die alleen door het levende 
voorbeeld van antikapitalistische en antiburgerlijke revolutionaire arbeiders en 
soldaten voor het nationaalsocialisme gewonnen konden worden. De 
frontgemeenschap van de Eerste Wereldoorlog, die volgens het gevoel van alle 
frontsoldaten na een overwinning de burgerlijke klassenstaat zou hebben 
overwonnen en de sociale volksstaat van de Duitse natie zou hebben 
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afgedwongen, maar die door verraad en nederlaag door het opkomende systeem 
van bonzen en parasieten was gebroken, was opnieuw ontstaan, was doorgestraald 
naar de jonge generatie en nu nieuwe hoop bood voor het voortbestaan en de 
nieuwe ontwikkeling van het Duitse volk - deze frontgemeenschap had in het 
bruine leger van de SA zijn definitieve vorm gevonden en de overwinning van de 
revolutionaire Duitse arbeiderspartij, de nationaalsocialistische beweging, 
mogelijk gemaakt! 
  
We denken vooral aan deze SA-strijdtijd als we vasthouden aan de traditie en 
geest van de Sturm-Abteilung en deze nieuw leven inblazen in onze tijd en voor 
onze strijd.  
 
 Deze SA werkte echter niet door middel van een onafhankelijk programma of 
politieke uitvluchten - ze werkte uitsluitend door het levende voorbeeld van de 
SA-geest, door het alledaagse tastbare leven en handelen van elke individuele SA-
strijder, die op zijn plaats als individu en als onderdeel van het bruinhemdenleger 
de scherpste en duidelijkste belichaming van de nationaalsocialistische 
levenshouding was en daarmee de volkskameraden overtuigde en meesleepte! In 
dit werk, door het doorleefde voorbeeld van de SA-geest, ligt de zesde en 
waarschijnlijk belangrijkste lijn van de traditie van de SA, zonder welke al het 
andere zinloos zou zijn en waaraan we trots belijden, zoals we het begrijpen en 
willen leven als een beslissende taak en verplichting in ons leven en onze strijd! 
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